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Overdenking  
 

Mamma's lelijke handen... 
Zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Lukas 
4:16 en 29. 

  

Je moet wel durven om als discipel, als geroepen apostel, tegenover je medebroeders te zeggen: "ik zal 
geenszins geloven!", terwijl je drie jaar lang met de Heere Jezus bent opgetrokken, en Zijn 

lijdensaankondigingen gehoord hebt, alsook de profetieën over Zijn opstanding uit de doden! En daarna 
nog je eigen broeders niet geloven als ze allemaal(!) zeggen: "We hebben de Heere gezien!" Wat is het 

geheim, het donkere geheim achter deze besliste uitspraak van ongeloof? Thomas was een ongelovige 
gelovige! Hij was zo bang om teleurgesteld te worden. Het verdriet over het sterven van Zijn Meester wordt 

door ons misschien wel veel te vaak onderschat. Hij wilde het helemaal zeker weten, zodat hij niet weer 
terug zou vallen in dat donkere gat van wanhoop en verdriet, hij wilde bewijzen...! 

Eerst zien, dan geloven. 
 

Kent u dat verhaal die dochter die aan haar moeder vroeg: "Mamma, waarom hebt u toch van die lelijke 
handen?" Toen ging die moeder uitleggen: "Eens was er brand in huis, en toen heb ik jou uit het wiegje 

gered van de vlammen, maar daarbij haar zijn mijn handen erg verminkt geraakt door de brandwonden.. 
en daar heeft mamma nu dus die lelijke handen aan overgehouden.." 

Haar dochter was stil en verlegen en uiteindelijk zei ze: "Mamma ik houd van u, maar nu houd ik van uw 

handen het allermeest!" Die handen waren voor haar het bewijs: mijn moeder heeft haar leven gewaagd 
om mij uit liefde te redden. 
 

De Heere Jezus zegt tegen Thomas: "Zie Mijn handen!"  
Ja, Hij nodigt hem zelfs uit om zijn vinger in de wond te steken, en ook nog zijn hand te brengen en in de 

wond in Zijn zijde te steken...! Dan daalt de Heere Jezus toch wel heel erg laag af. Hij gaat nota bene in op 
de voorwaarde en de eis die Thomas gesteld heeft. Wat een wonder dat de Heere Jezus Thomas niet 

ontslagen heeft, en trouwens ook Petrus niet, en waarom niet allemaal? Ze hebben Hem immers allemaal in 

de steek gelaten! 
Maar de Heere weet wat van Zijn maaksel is te wachten, zelfs van Zijn geroepen kinderen die Zijn Woord 

mogen uitdragen in de wereld, dichtbij of ver weg.  
 

'Zie mijn handen!' Dat geldt ook jou en u die denkt: er kleeft bloed aan mijn handen; mijn handen hebben 

zich zo vaak uitgestrekt naar verboden vruchten en zijn zo vaak het gereedschap geweest waarmee ik 

tegen Gods geboden heb gezondigd. Maar wacht eens even: hoe heeft Eva kunnen eten van de verboden 
vrucht? Precies, daarvoor gebruikte ze haar handen, en zò heeft ze gegeten! Als je kijkt naar de handen 

van Eva, dan zeggen die handen: wij zijn het symbool van zonden en ongehoorzaamheid.  
Als je kijkt naar de handen van Christus, dan roepen zij: wij staan symbool en zelfs garant voor verzoening 

door de bloedstorting, wij proclameren vergeving, genade en liefde voor de grootste der zondaren! 
Wat een wonder, wat een wonder! Zie Mijn handen! Met andere woorden: Thomas, kijk naar het bewijs 

van de prijs die betaald is voor de zonde 
En zij die Mij niet kunnen zien en toch geloven, zijn zalig!  
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Is het nog moeilijk om te kiezen, als je ze naast elkaar houdt? De klauwen van de duivel, en de doorboorde 

handen van de Heere Jezus Christus? 
O Heilige Geest, overtuig de lezer of de lezeres, de jongen of dat meisje, die man of die vrouw, hetzij oud 

of jong van de waarheid van Uw Woord, want alleen Uw waarheid zal ons vrijmaken!  

Wat zei Hizkia ook alweer (2 Kronieken 30:8)? Geef de HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom! Doe het 
dan, doe het dan nu! 

Er is nog NIEMAND geweest die ooit spijt heeft gekregen van het leggen van zijn of haar hand in de hand 
van Christus. Maar ALLE mensen die verloren zijn gegaan, zeggen vol zelfverwijt en wroeging: 'Had ik maar 

nooit mijn hand in de klauw van duivel gelegd... Waarom, waarom heb ik de duivel, een moordenaar en 
leugenaar gelooft, boven de Heere Jezus? Zie Zijn handen!  

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 
 

 
Uit de pastorie 
 

Meeleven met 
Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK) moet vrijdag 3 mei weer door de scan en dat is zeker weer een 

spannend iets. Ze voelt zich op zich goed, maar ze heeft eerder reeds ervaren dat zoiets geen garantie is 
gezondheid. We wensen haar van harte sterkte toe. De Heere regeert, alles is in Zijn hand, ook onze tijden. 

Margé, de Heere vervulle je hart met rust, overgave en vertrouwen. 
 

We blijven ook nog steeds uw meeleven vragen voor mw. W. (Willie) Grinwis-Padmos (Kelderweg 47, 3253 
TC - Ouddorp), die nog in de Vliedberg verblijft. Dankbaar dat de zorg in de Vliedberg zo goed mag zijn en 

dat haar toestand langzaam aan verbetert, hoopt ze uiteraard dat ze toch weer snel naar huis mag. Dat zal 
haar man ook zeer verblijden.  

Welzalig hij, die al zijn kracht, en hulp alleen van U verwacht! Psalm 84. 
 

Samen met br. M.P. (Maart) Tanis (Oudelandseweg 46-M, 3253 LP-Ouddorp) zijn we blij en dankbaar dat er 
buiten de biopten geen kwaadaardige cellen meer zijn aangetroffen bij het laatste onderzoek. Over een half 

jaar pas zal er weer in het EMC een echoscopie plaats vinden. Dat is voor hem en Bets en hun nageslacht 
verblijdend. Looft de HEERE, want Hij is goed! 
 

Overleden 

Vrijdag 19 april 2024 was de dag waarop ds. Jozias Blom de laatste adem uitblies, om verlost van zonde en 
pijn voor altijd bij de Heere te zijn. Ruim 80 jaar mocht hij worden en meer dan 50 jaar heeft hij de bazuin 

van het Evangelie aan de mond mogen zetten. Jozias Blom studeerde eerst scheikunde en natuurkunde en 
was korte tijd leraar. In 1971 ging hij in Utrecht theologie studeren en op 25 december 1974 werd hij als 

kandidaat in Sint- Maartensdijk tot predikant bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten van Ridderkerk 

(Singelkerk), Elburg en van 1993 tot zijn emeritaat in 2006 van Katwijk aan Zee. 
 

Op donderdag 25 april zijn we met enkele broeders van de kerkenraad naar de rouwdienst geweest van 

dominee Jozias Blom, in de Singelkerk te Ridderkerk. Dat was in vele opzichten een indrukwekkende dienst, 
waarin twee predikanten het woord voerden. Allereerst sprak ds. W. A. Zondag, en daarna ds. J.C. de 

Groot, maar daaraan ging een 'in memoriam' vooraf door de oudste zoon Paul. Dat was een heel 

persoonlijk woord en tijdens sommige passages kon je niet alleen een speld horen vallen, maar voelden we 
als vaders ons waarschijnlijk ook wel door een speld geprikt in ons geweten. Hoe houd je dat moeilijke en 

soms haast onmogelijke evenwicht tussen je taak binnenshuis en buitenshuis? De jongste zoon Maarten 
begeleidde de zang en omlijstte het geheel op een magistrale manier, ook nog na afloop, dat uitmondde in 

een spontaan meezingen van Psalm 72:11, toen het koraal werd ingezet. Ook werd nog een gedeelte van 
Händels 'Dank sei dir, Herr' door zoon Fredrik en dochter Elisabeth gezongen. 

Ja, wel dubbel natuurlijk, want hoe plechtig en indrukwekkend alles ook was, de weduwe Marianne Blom-
de Jong blijft alleen achter, hoewel gesteund door haar vier zonen en dochter, en klein kinderen! We 

wensen haar van harte toe vertroost en versterkt te worden door de God van Israël Die ons ten Schild in 

het strijdperk van dit leven is gegeven, zoals in die Psalm 89:8 staat verwoord. En wat heeft dat psalmvers 
een cruciale rol gespeeld in het leven van dominee Blom...! 

Ook in onze gemeente heeft ds. Blom pastoraal werk gedaan, en dan vooral met betrekking tot de 
catechese en dat heeft gezegende sporen mogen nalaten! En die preek over 1 Korinthe 15 op zondagavond 

25 juni 2023 zal ik denk ook nooit meer vergeten die hij destijds hield in Ouddorp, over de woorden: De 
dood is verslonden tot overwinning. Het was een aangrijpende preek. Enerzijds preekte hij met de dood in 

zijn schoenen (getuige het bericht wat hij van de arts had gekregen, zoals hij vertelde), maar anderzijds 
met het eeuwige leven in zijn hart. Ondanks de warmte en zijn afnemende krachten, mocht hij een heldere 

en krachtige preek houden, met ernst en met nodiging!' 

De prekenbundel die met behulp van vrienden nog tot stand is gekomen in de laatste periode van zijn 
leven, is getiteld: 'Een laatste appèl' en bevat een vijftiental preken waaronder de eerste (over Johannes 

3:16 op 25 december 1974 in Sint Maartensdijk) en laatste preek (over 2 Korinthe 1:8-10) in Capelle aan 
de IJssel op 13 augustus 2023. De Heere zegene de woorden van de rouwdienst alsook dit laatste appèl 

van onze broeder Blom, die nu de strijd te boven is!  

 

 



Ten slotte 

Wat was ik blij en dankbaar dat het vliegtuig uiteindelijk weer op Schiphol veilig landde, op woensdag 17 
april en wat een heerlijk weerzien met vrouw en kinderen! Het is bijna niet voor te stellen wat ik tussen 

woensdag 10 tot die volgende week woensdag 17 allemaal heb meegemaakt! Wat een indrukken heb ik 
opgedaan! Verbaasd, verblijd, soms bijna verbijsterd over het land, maar ook verheugd en verwonderd 

over hoe mijn broer en zijn vrouw en hun dochter Dirkje daar mogen wonen, werken, leven, en geloven! Ik 
kan hier niet in enkele regeltjes opschrijven wat ik daar allemaal heb meegemaakt, maar op een contact-

middag wil ik daar graag iets van vertellen en ook van laten zien. Dus dat houdt u zeker tegoed, te zijner 

tijd en bij leven en welzijn! Maar u begrijpt dat als je zo’n paar dagen door Peking hebt gelopen, een stad 
met 20 miljoen inwoners, er heel wat te vertellen is. Ook hier geldt echter: Jezus Christus is gisteren en 

heden Dezelfde, tot in eeuwigheid, en ook overal is hij dezelfde! Dank voor het meeleven dat ik mocht 
ontvangen rondom het vertrek naar het Verre Oosten, en dank voor uw gebeden! 

  

Uiteraard was ik om nog een reden blij dat alles goed gegaan is met de terugreis, want die vrijdag daarna 

zouden Dennis en Anne in het huwelijk treden, en mocht ik hun huwelijk kerkelijk bevestigen. Een zegen 
om dat te mogen meemaken, en de Heere alle eer voor alles wat Hij gaf in de trouwdienst. Dennis en 

Anne, nogmaals: koester de trouwtekst als een kostbaar kleinood in je hart, om het hart en ziel Jozua na te 
volgen als hij zegt: Mij aangaande, mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen! Oh nee, zeker niet in 

eigen kracht, maar ziende op de Heere Jezus, die grootse belofte gedaan heeft over het ontvangen van de 
Heilige Geest! 

 

Voorts: wat een verblijdende opkomst (zo heb ik begrepen), op de zendingsmiddag, met de kinderen, en 

ook ‘s avonds, toen het echtpaar Peter en Jeannette de Groot vertelden over hun werk in Zuid-Soedan, met 
behulp van een presentatie waarmee ze de kinderen op een heel creatieve manier meegenomen hadden in 

hun vertelling over hun werk. De Heere zegene hen, ook nu weer in Nederland zijn! Laat ons de 
zendingwerkers gedenken, waar ook ter wereld....  Wat vraagt dat werk een volharding, trouw, 

zelfverloochening, dienstbaarheid, en vertrouwen op de Heere. Hij Die roept is getrouw, Die het ook doen 
zal, en het ook gedaan heeft, en ook doet! 
 

We zijn dankbaar dat onze diaken, broeder Erik Duifhuizen en de andere werkers en heel goede tijd gehad 

hebben in de Oekraïne waar ze hun medemensen hebben geholpen in de huidige omstandigheden. De 
Heere is jullie Bewaarder en Leidsman geweest! 

 

En wat kerkenraadsbroeders betreft: We zijn blij en verwonderd dat de vacature van ouderling weer 

vervuld is, vanwege het feit dat broeder C. Nagtegaal zijn benoeming heeft mogen aanvaarden, hetgeen 
natuurlijk wel betekent dat er nu weer een diaken minder is, maar we hebben hoop en moed dat ook 

daarin te zijner tijd weer in voorzien zal worden. 
 

Voorts zijn we in de meimaand aangekomen, de bloeimaand. Gaandeweg kleuren de bomen steeds groener 

en roept het jonge frisse blad ons toe: Gedenk aan uw Schepper! Druk vliegen de vogels over en weer met 

takjes en twijgjes in hun snavel om een kraamkamer gereed te maken voor het nieuw en jong gevogelte. 
Wie heeft ze dat geleerd hoe ze zo'n nestje moeten bouwen? Ooit over nagedacht? Schaakmat voor de 

evolutietheorie... God Zelf heeft die kleine diertjes dat instinct gegeven. Hoe wonderlijk is Zijn Naam op de 
ganse aarde! 

 

Van harte sterkte voor alle jonge mensen die nog examen moeten doen en voor hen die de examens al 
gehad hebben, sterkte met afwachten. 

 

En zo komt Hemelvaartsdag al in zicht...en dan is het nog aftellen, na tien dagen Pinksteren! Laat het 

zingen in ons hart: Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Ik kan mijzelf geen 
wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer'. In Uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer 

en meer. Uw Geest zij in mij uitgestort; de rank, die U ontvalt, verdort. 

 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 
 

Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool 

Op zondag 5 mei is er geen zondagsschool in verband met de meivakantie. Maar 
op 12 mei zijn jullie weer hartelijk welkom! 

Binnenkort is het Hemelvaartsdag en tien dagen later is het Pinksteren. Nadat 
de Heere Jezus teruggegaan is naar Zijn Vader in de hemel, wordt op het 

Pinksterfeest de Heilige Geest uitgestort. Als je naar de zondagsschool komt, zult je er meer over horen.  
 

Lof zij Uw naam, Heilige Geest. Laat U mijn hart een tempel zijn, 
U kwam met kracht op ’t Pinksterfeest. Maak toch mijn leven nieuw en rein. 
G’ ontsluit een volheid van gena, Regeer mij door Uw levend Woord. 
De vrucht van ’t kruis van Golgotha. Geleid ook al Gods kind’ren voort. 
 

Nog niet zo lang geleden hebben jullie een foldertje meegekregen over het kinderprogramma van Kind en 

Evangelie. Heb je de nieuwe aflevering ‘Vier feest met het Wekenfeest’ al gezien? Dan heb je geleerd wat 
het Bijbelse Wekenfeest te maken heeft met Pinksteren. Heb je de aflevering nog niet gezien of wil je ‘m 

nog eens bekijken? Kijk op kindenevangelie.nl/wekenfeest  
 



Psalmzangavond  

Op vrijdag 17 mei 2024 wordt er in Dorpskerk om 19:30 uur een Psalmzangavond gehouden met 
medewerking van :  Dutch Baroque Vocal Consort. Onder leiding van: Gerard de Wit, die tevens 

organist op kerk- en kistorgel zal zijn. Solisten: Johanneke de Wit, blokfluiten en Anne-Linde Visser, 
Barokcello en Viola da Gamba. Presentator: Arie de Bruijn, die de muziek in het historisch kader zal 

plaatsen. Inloop vanaf 19:00 uur. Toegang gratis. Collecte. Het programma is te vinden op: 
https://www.dutchbaroque.nl/product/psalmen-door-de-eeuwen-heen-2/ 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 24 mei 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Jaarmarkt Evangelisatiethema: “HOOP” 
Ook zal er dit jaar op de jaarmarkt 10 mei as. weer een 

Evangelisatie kraam aanwezig zijn. Deze keer is het thema 
“HOOP”. HOOP moeten we hier niet opvatten als ‘graag 

willen’ We bedoelen dan de Bijbelse HOOP, dat is een 

levende hoop, een zeker weten! Deze zekerheid is een 
anker voor onze ziel, ons houvast bij alles wat er op ons 

levenspad komt. Deze HOOP is gericht op de toekomst, 
Gods belofte dat we na dit leven eeuwig Hem mogen dienen 

en eren, bij Hem mogen zijn in de eeuwige Heerlijkheid! De 
HOOP richt zich door de verdrukkingen steeds meer op de 

belofte van Gods reddend ingrijpen in deze wereld door het 
zenden van Zijn Zoon. Door die verdrukkingen heen wordt 

de HOOP opgewekt en versterkt. Wij mogen er door het 

geloof in Christus zeker van zijn dat Hij door Zijn dood en 
opstanding heeft betaald voor onze zonden en dat God onze 

zonden heeft vergeven. De weg naar God is open en wij 
mogen tot Hem gaan met al ons verdriet, zorgen en nood, 

máár ook met onze vreugde die door Christus in ons hart leeft! Het is daarom belangrijk dat wij als 
gelovigen de HOOP vasthouden! De Heere Jezus gaf ons de opdracht om de boodschap van dit reddend 

Evangelie niet voor onszelf te houden, maar te vertellen aan een ieder die Hij op ons pad brengt. Van 
tevoren gaan we in gebed en vragen of God ons wil helpen en de ontmoetingen van die dag wil zegenen. 

We gaan in Zijn kracht, Hij zal ons de woorden geven die wij spreken mogen. Bidt u met ons mee? En kom 

gerust even langs bij de Evangelisatiekraam om de folders en boekjes te bekijken of iets mee te nemen 
voor iemand die u kent.  Wij HOPEN op een gezegende jaarmarkt!  
  

BBQ  

Reserveren in uw agenda alvast voor de jaarlijkse gemeente BBQ in de tuin van de pastorie. Datum 05-07-
2024. Verdere informatie volgt t.z.t. Opgeven kan bij Erik Duifhuizen.  

 
Activiteitencommissie 
 

Inzamelen tweedehandsspullen, kleding en boodschappen 
Complete en goede tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de 

rommelkraam op de jaarmarkt kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden.  
Nieuwe of gebruikte (maar nog goede) kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren elke 

donderdagochtend voor 11.00 uur in de Morgenster. 

Boodschappen kunnen nog steeds ingeleverd worden bij fam. Grinwis (Preekhillaan 12) of Daniëlle Quist 
(Emmaweg 3). Mocht er niemand thuis zijn, dan kunnen de producten bij de achterdeur gezet worden. Let 

hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 10 mei! We hebben er nu nog niet 
genoeg om de kraam te vullen, dus hopen op nog wat boodschappen. U kunt ze ook meenemen naar de 

vrijwilligersavond. 
 

Vrijwilligers en vrijwilligersavond 
We zijn blij dat er al veel mensen op onze markt komen helpen, maar we zoeken nog een paar mensen het 

liefst voor in de middag. Aanmelden voor een dag(deel) kan nog steeds bij Anne Grinwis via 06-15282494. 
We hopen aan het eind van de dag ook weer met een maaltijd met elkaar af te sluiten, alle vrijwilligers zijn 

hierbij ook weer welkom. 
Op dinsdag 7 mei om 19.30 uur verwachten we de vrijwilligers voor de laatste instructies voor de markt en 

de indeling van de vrijwilligers in de kramen. De meeste instructies zijn bekend, maar voor ons is het fijn 

om de puntjes op de i te zetten en eventuele problemen te ondervangen. Dit duurt tot hooguit 20.30 uur. U 
bent allen welkom in de Morgenster. 
 

Uitzoeken kleding 
Op dinsdag 7 mei, dezelfde avond als de vrijwilligersavond, starten we om 18.45uur in de Morgenster met 

uitzoeken van de kleding die we gekregen hebben voor de verkoop. Om 19.30uur start de vrijwilligersavond 

en als die afgelopen is, hopen we dat er nog wat mensen willen blijven om eventueel de laatste hand aan 
het uitzoeken van de kleding te leggen. Vele handen maken licht werk! 
 

https://www.dutchbaroque.nl/product/psalmen-door-de-eeuwen-heen-2/


Hulp gezocht voor het opzetten van de kramen 

Op donderdag 9 mei willen we de kramen voor de markt weer opzetten. Ook halen we alvast de spullen op 
bij familie Meijer en zetten we alvast wat spullen klaar in de Morgenster, zodat we die op 10 mei makkelijk 

naar buiten kunnen brengen. Dit is ons eerdere jaren goed bevallen, omdat het op de ochtend van de 
markt zelf al druk genoeg is. Wilt u ons weer helpen? We starten om 13.15 uur en met genoeg hulp is deze 

klus snel klaar! 
 

Lekkers voor de catering 
We zoeken nog mensen die lekkere dingen willen bakken die we bij de catering kunnen verkopen. Dus bakt 

u heerlijke cake, koek of lekker gebak, dan willen we dat graag verkopen voor bij de koffie. Neemt u dit 
dan op 10 mei mee naar de markt? Het is fijn als dat er om 9.00 uur is! 
 

Fotoshoot 

Margretha Aleman maakt tijdens de markt in een shoot van 10 minuten prachtige portretfoto’s voor jong en 
oud. Mooi voor aan de muur of voor professioneel gebruik. Het kost 15 euro per shoot en dit bedrag gaat 

volledig naar de kerk! Om zeker te zijn van een plekje is reserveren vooraf handig. Kijk op 

www.mafotografie.nl of op social media voor haar contactgegevens. 
 

Kinderactiviteiten 

Blij kunnen we melden dat we een dit jaar een springkussen voor de kinderen hebben mogen regelen. We 
bedanken onze sponsor en hopen dat er veel kinderen gebruik van zullen gaan maken! 
 

Betaalmogelijkheden tijdens de markt 

Bij de (meeste) kramen is het tijdens de markt mogelijk om digitaal te betalen, maar neem, voor als de 
techniek niet goed werkt, voor de zekerheid ook voldoende contant geld mee zodat u uw inkopen kunt 

doen. 

 

Adopteer een kraam 
In de vorige Kleine Kracht is het adopteren van een kraam al benoemd, maar graag herinneren we u nog 

aan deze mogelijkheid! Mocht u uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid 

om voor € 15,- een kraam te sponsoren. Ook bedrijven kunnen al vanaf € 25,- sponsoren, 
graag in dit geval uw bedrijfslogo mailen naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, 

dan wordt u op ons sponsorbord genoemd. Adopteren kan door het bedrag over te maken 
op ons rekeningnummer IBAN:NL18RABO0146382625  t.n.v. Activiteitencommissie 

Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. adoptie kraam of door de brievenbus op Emmaweg 
3 of Preekhillaan 12 of via onze QR-code.  

                                                                       
Tot slot 

We hopen, naast de vrijwilligers, ook heel veel gemeenteleden op onze Jaarmarkt van vrijdag 10 mei te 

ontmoeten. De markt start om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Er zijn veel kraampjes met allerlei 
producten: kaarten, tuinplanten, kaas, fruit, gezondheids- en huishoudproducten, sieraden, speelgoed, 

boeken, de tweede handskleding en spullen, brocante enzovoorts. Ook het evangelisatieteam is weer 
aanwezig! U kunt heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en een heerlijke oliebol, 

wafel, broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte 
welkom en wij kijken uit naar uw komst! 

 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 31 maart 2024 is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    2.186,94 
Bijdrage energie  1.648,50 
Biddag collecte  1.604,80 
Giften per bank en contant   1.120,00 
Kerkbalans         8.217,34 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 14.777,58 
 

Inclusief € 1.485,00 aan collectemunten   
 

Diaconie 
Gift diaconie 365,00 
GZB voorjaarscollecte, 3 maart 271,49 

Stg. Gods Woord in de wereld, 10 maart 252,37 
Diaconie biddag collecte, 13 maart 1.348,99  
Stg. VBOK, 17 maart 242,34 
Kerkelijk verenigingswerk, 24 maart 196,89  
GZB tbv. ds. Kleinbloesem, 29 maart 161,49 
Stg. Calando, 31 maart 259,21  
GZB maart 146,00 
 
 

Totaal diaconie  € 3.243,78 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 18.021,36 
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Verjaardag fonds 2024 
Stand vorige keer  115,00 
Ontvangen     90,00 

Totaal € 205,00 
 

Kleine Kracht 19e jaargang 
Stand vorige keer  1.409,00 
Aan giften maart           175,00          
Totaal  € 1.584,00 

 

Jaarrekening 2023 

De jaarrekening over 2023 van het college van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente 
vanaf 6 mei 2024 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 16 mei 2024 

hun mening schriftelijk bij de scriba kenbaar maken. Voor het inzien van de rekening graag telefonisch 
contact opnemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de rekeningen 

treft u hierbij aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onze jongeren 
 

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. 
Artikel 5: Op de derde dag is opgestaan uit de doden. 
 

Waarom is de opstanding van de Heere Jezus zo belangrijk? Hij overwon daarmee de dood. De zonde was 

door Adam, een mens, in de wereld gekomen. De zonde moest ook overwonnen worden door een Mens. 
Alleen Jezus Christus was daarvoor geschrikt. Door Christus opstanding ontvangen de gelovigen een nieuw 

geestelijk leven in deze tijd. Bij de wederkomst van Jezus Christus zullen wij door de opstanding van Jezus 
vernieuwde lichamen krijgen. De opstanding uit de dood verslaat natuurlijk alle natuurwetten en menselijke 

kennis, want hoe is het mogelijk? Dit vraagt om geloof. Geloof in een almachtige God, Die boven alles 
staat. God Die in Zijn Zoon de dood niet het laatste woord geeft, maar de dood overwon. Door dit machtige 

feit mogen jij en ik door het geloof leven! Ben jij klaar voor Jezus wederkomst?  
 



Puzzel  

Zoek de woorden, die op de stippen moeten staan, op in Handelingen 2: 1-14. Zet de antwoorden in de 
tabel. De letter `ij` is één letter. Wat lees je van boven naar beneden? 1.En er geschiedde ………. uit den 

hemel een geluid. 2.En vervulde het ………. huis. 3.En van hen werden ……….. verdeelde tongen als van 
vuur. 4.En zij werden allen ……….. met den Heiligen Geest. 5.Zoals de Geest hun gaf ……….. te spreken. 

6.………… mannen van allen volke. 7.Dergenen die onder den ……….. zijn. 8.Kwamen de ………. samen en 
werden beroerd. 9.Ziet, zijn niet al dezen, die daar spreken, …….…..? 10.In welke wij ……….. zijn? 

11.Parthers en ………. en Elamieten. 12.Wij horen hen in onze talen de grote werken ………. spreken. 13. En 

anderen ………., zeiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS  
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 
Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  4 mei ~ 88 jaar, Mevr. P. Pleisch-Poldervaart Kelderweg 58, 3253TD. 

  8 mei ~ 75 jaar, Mevr. A.M.G. van der Bok-Deenik Hoge Pad 107, 3253BH. 

  8 mei ~ 76 jaar, Dhr. T. Grinwis  Zeebrekersweg 23, 3253VS. 
10 mei ~ 77 jaar, Mevr. S.M. Klooster-Kanis Wilhelminaweg 29, 3253BW. 

12 mei ~ 76 jaar, Dhr. J.A. Nauta Julianaweg 36, 3253BL. 
12 mei ~ 71 jaar, Dhr. C. Boelaars Diependorst 24, 3253VB. 

21 mei ~ 75 jaar, Mevr. E.A. Tanis-van der Wende  Oudelandseweg 46 m, 3253LP. 
 

Ingeschreven 
- Dhr. W. Weesie 

- Mevr. M. de Jong 
Verhuisd 

- Dhr. W.J.P. Hoekman van Dijkstelweg 45 naar Pieterstraat 4 Goedereede. 

- Dhr. en mevr. van der Bok van Dirkdoensweg 26 maar Hoge Pad 107. 
- Dhr. en mevr. Westdijk van Beatrixweg 12 naar Vliedberglaan 32. 

 
Zending & Evangelisatie 
 

HAPPEN EN TRAPPEN 
U heeft er vast wel eens van gehoord: “Happen en Trappen”. Het gaat om eten en fietsen. U start op een 

punt en gaat een en stukje trappen en u komt bij het volgende punt.  

Hier begint de tocht met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak. Daarna vervolgd u uw route 

en dan komt u bij het voorgerecht, daarna hoofdgerecht en op het eind het nagerecht.  
Zo hapt en trapt u uw diner bij elkaar. 

De zendingscommissie heeft een Hap- en Trap route voor u en jullie in elkaar gezet.  
 

We beginnen bij de Dorpskerk Weststraat 2 3253 AR Ouddorp.  

En het eindpunt is ook weer bij de Dorpskerk.  

De route is ongeveer 29 km. In verband met de catering is inschrijven gewenst. 
Voor de kinderen zijn er onderweg opdrachten te maken. 
 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  
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Wanneer: zaterdag 1 juni 2024 
 

Vertrek: tussen 10.00 en 11.30 uur Dorpskerk Weststraat 2 3253 AR Ouddorp 
 

Deelname: Kinderen t/m 5 jaar gratis  
                  Kinderen van 6 t/m 12 jaar € 10,-  

                  Volwassenen € 20,- 
 

Graag aanmelden (i.v.m. de catering) voor woensdag 29 mei via email: 
hannievanutrecht@outlook.com of berichtje (06 12670468). 

Deelnemers die met de auto komen kunnen hun auto parkeren bij Parkeerplaats ‘De Goudsmiene’ of de 
parkeerplaats ´Dorpstienden’. (Volg bordjes: P centrum 1-2-3) 

 

Hartelijke groeten van de zendingscommissie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evides wil het drinken van kraanwater stimuleren tijdens de hap en trap met een gratis bidon 

 
Kerkdiensten 
 

Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Stephanos. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 12 mei 2024  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 19 mei 2024 1e Pinksterdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk 

Collecte: 1e GZB Pinkstercollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Maandag 20 mei 2024 2e Pinksterdag Belijdenisdienst 
 9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Timotheos. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 26 mei 2024  
  9:30 uur: ds. C. van de Worp, ‘t Harde 
18:00 uur: dr. J. van Eck, Lexmond 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 2 juni 2024  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Evangelisatie Limburg(Horst). 2e Kerk. 3e Predikantsplaats. 
 

Oppasrooster mei 2024  
12 mei – Willeke en Eline (Margriet reserve)   

19 mei – Nelie, Julia en Emma v/d Giessen (Eerste pinksterdag) 
20 mei – Corrien, Annelein van Koppen en Rhodé (tweede pinksterdag) 

26 mei – Jennie en Femke    

02 juni – Margretha en Myrthe   
 

Zanguurtje  

Op zondag 5 mei is het bevrijdingsdag. Bij het zanguurtje die avond willen we psalmen en liederen zingen 

die daarmee te maken hebben: 'Bevrijding!' Een goede reden om God eerbiedig voor te danken. 
De eerste zondag van juni, D.V. 2 juni is het volgende zanguurtje. Dan zijn we kerkelijk gezien bij de tijd 

van Pinksteren aangekomen en zal de zangavond in het teken daarvan staan. Komt u en jij dan ook? 
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GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID TE OUDDORP 

  
Op woensdag 15 mei a.s. om 19.30 uur – aan de vooravond van Pinksteren – wordt in Ouddorp weer 

de Gebedsdienst voor de Eenheid gehouden. 

 

We denken daarbij aan wat er in de Bijbel staat over de leerlingen van Christus, die na de Hemelvaart van 
de Heer ‘allen eensgezind bleven volharden in het bidden en smeken’ (Hand. 1: 14) en zo werden 

voorbereid op Pinksteren. 
 

In Ouddorp hebben we vijf kerken: Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Dorpskerk, de 
Doopsgezinde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Allemaal met hun eigen 

geschiedenis, tradities en liturgie. Maar ook allemaal afhankelijk van Jezus Christus, van de Heilige Geest, 
van het Ene Evangelie: we hebben geen leven in onszelf, maar zijn afhankelijk van wat de HEERE ons 

geeft. We beseffen dat onze gemeenten verschillend zijn, maar geloven samen ook, de éne, wereldwijde 
Christelijke Kerk. 
 

Daarom willen we ook dit jaar een Gebedsdienst houden, waarin we bidden om de werking van Gods 

Geest, voor de kerken, voor ons dorp en Eiland en voor de wereld. 
Het thema voor dit jaar is: Kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk! 

 

De deelnemers aan de dienst worden in de gelegenheid gesteld om hun eigen gebedsintenties in te 
brengen. 
 

Die dienst wordt dit keer gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden te Ouddorp. 

 

Voorgangers in de samenkomst zijn ds. C.W. Hoek (Gereformeerde Kerk), ds. M.C. Schreur (Hervormde 

Dorpskerk) en br. Eric van den Nieuwendijk (Doopsgezinde Gemeente). 

 

Hartelijk welkom op woensdag 15 mei a.s.! 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


